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Wanneer dit artikel verschijnt, is Ann alweer te 
voet onderweg naar Santiago de Compostela. 
Maar wij spraken haar nog net voor vertrek van-
uit Braga, na Lissabon en Porto de derde grootste 
stad van Portugal. Sinds 2019 heeft de Truiense 
daar haar thuis. In een huis dat háár gevonden 
heeft, en niet omgekeerd.

Hoe komt een Truiense op haar vijftigste in een 
minder bekende Portugese stad terecht?

“In 2018 kreeg ik een burn-out. Ik was toen 
achttien jaar als zelfstandige aan de slag in de 
communicatiesector, tot het licht uitging. Ik 
merkte dat ik er niet alleen uit raakte en dus liet 
ik me professioneel begeleiden. Ik heb toen te-
gen mezelf gezegd dat ik er alles aan wilde doen 
om uit mijn vastgelopen situatie te geraken, 
zelfs als dat betekende dat ik naar het buitenland 
moest verhuizen. Ik wilde alles in vraag stellen. 
Diezelfde zomer ging ik een week op vakantie 
naar Porto. Het was mijn derde keer in Portugal. 
Het noorden van het land sprak me erg aan. Daar-
om wilde ik uitzoeken of het een plek was waar ik 
kon werken en wonen. En dan is het in 2019 alle-
maal heel snel gegaan. Mijn dochter, die nu 28 is, 
had toen net haar studie afgemaakt en zou begin-
nen aan een doctoraat. Ze stond op haar eigen be-
nen. Het was voor iedereen in ons gezin een nieu-
we start.”

Hoe dat huis in Braga jóu gevonden heeft, moet 
je toch even uitleggen.

“Ik had niet echt een plan. Ik was al een tijdje 
aan het rondkijken naar huizen in de regio en zo 
kwam ik voor het eerst in Braga. Die plek voelde 
helemaal oké. Ik zocht contact met een plaatse-
lijke makelaar. Vanuit België hield ik online het 
aanbod in de gaten. Op het moment dat ons huis 

in Sint-Truiden te koop kwam te staan, zag ik on-
line een huis in Braga. Ik nam meteen contact op. 
Mijn makelaar ging in mijn plaats kijken en ik 
volgde de bezichtiging online, via WhatsApp. 
Diezelfde avond nog deed ik een bod. Ik voelde 
gewoon dat ik dat moest doen. Het bod werd aan-
vaard en vervolgens had ik 48 uur de tijd om op 
het vliegtuig te stappen en het compromis ter 
plaatse te gaan ondertekenen. Toen ik hier twee 
dagen later binnen stapte, voelde ik: dit is mijn 
huis. Intussen, zes jaar later, heb ik al veel hor-
rorverhalen gehoord over wat mensen hier alle-
maal tegenkomen op de huizenmarkt. Ik heb on-
noemelijk veel geluk gehad. Al wil ik het zo niet 
noemen. Ik geloof namelijk dat het universum 
me hiernaartoe heeft gestuurd.”

Woning: check. En wat met je werk?
“Als zelfstandige deed ik in België de 

communicatie­opdrachten en reputatiemanage-
ment voor bedrijven. Ik ben voor een aantal van 
die bedrijven blijven werken. Ik kan dat ook van-
uit Portugal doen. Dat geeft me een bepaalde rust 
om mijn leven hier verder op te bouwen. Het le-
ven is hier ook een stuk goedkoper, wat maakte 
dat ik het op werkvlak wat rustiger aan kon doen. 
Nogmaals: ik had geen plan toen ik naar hier ver-
huisde. En maar goed ook, want zes maanden la-
ter was er covid. Ik kon toen, zoals iedereen, niet 
veel anders dan wandelen. Zo ontdekte ik dat 
Braga in een prachtig wandelgebied ligt. Al snel 
kwam ik erachter dat ik op amper 2 kilometer 
woon van de trappen van Bom Jesus, hét symbool 
van Braga. Alleen in Braga zelf is 300 kilometer 
aan uitgestippelde wandelroutes. Ik ontdek die 
letterlijk stap voor stap. Bovendien kan je van 
hieruit te voet naar Santiago de Compostela, dat 
is maar een goede 200 kilometer. Na een tijdje 

Een burn-out bracht haar naar 
Noord-Portugal. De covid­-
periode deed haar die nieuwe 
omgeving al wandelend ont-
dekken. Sinds ze ook nog 
eens lymfeklierkanker over-
won, volgt de Truiense Ann 
Kempeneers (56) nog meer 
haar gevoel. “Ik ben dank-
baar voor alles wat op 
mijn pad komt.”
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organiseert 
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“Door de lichtinval zien de trappen van Bom Jesus 
er op elk moment van de dag anders uit.” © rr
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kwam ik in contact met een lokale touroperator 
die wandelvakanties organiseert in het noorden 
van Portugal. We zijn een samenwerking opge-
start, waarbij ik me vooral richt op de Belgische 
markt. Dat was begin 2022, toen de pandemie 
voorbij was. Maar niet veel later werd bij mij lym-
feklierkanker vastgesteld en moest ik mijn plan-
nen on hold zetten.”

Werd je daarvoor in Portugal behandeld?
“Ja. Het was een zeldzame vorm van lymfe-

klierkanker, maar gelukkig wel een vorm die 
goed te behandelen is. Ik kreeg mijn behandeling 
in Porto, in een gespecialiseerde privékliniek 
voor oncologie. Ik werd er heel snel en goed ge-
holpen. De kwaliteit van de zorg moet zeker niet 
onderdoen voor die in België. Het menselijke as-
pect krijgt hier echter veel minder aandacht en 
dat miste ik dus wel. Ook de taalbarrière maakte 
het niet gemakkelijk.”

Had je in Portugal iemand om je te steunen?
“Ik woon hier alleen, maar ik heb me nooit al-

leen gevoeld. Nog voor ik ziek werd, leerde ik Cri-
stiana (42) kennen. Toevallig had zij, nog voor we 
elkaar kenden, precies dezelfde vorm van lymfe-
klierkanker gehad. Ze wist dus waar ik voor 
stond en heeft me erg gesteund. Ze ging mee naar 
het ziekenhuis voor mijn chemobehandeling. Ze 
was het zoveelste geschenk uit de hemel hier. We 
zijn goede vriendinnen geworden. Maar er was 
ook veel contact met Belgische vrienden hier in 
Portugal en natuurlijk ook met mijn dochter (28) 
en met familie en vrienden in België. Ik ben erg 
dankbaar voor de steun die ik mocht ervaren.”

Intussen bleef je ook wandelen?
“Dat ging niet meer door de behandeling. Ik 

heb het opnieuw moeten opbouwen, maar het 
heeft echt geholpen bij mijn herstel. In het voor-
jaar van 2023 ben ik voor de tweede keer naar 
Santiago de Compostela gegaan. De eerste keer 
had ik de tocht gedaan zoals het in veel boekjes 
beschreven staat, maar ik vond het maar niks. De 
afstanden per dag waren te groot en mijn rugzak 
te zwaar. De tweede keer deed ik het op mijn ma-
nier. Ik dacht goed na over de afstanden en ik liet 
mijn rugzak transporteren. Er is een vriendin uit 
België meegewandeld en het was fantastisch. 
Toen dacht ik: als ik dit nu eens samen met ande-
re mensen doe? Vorig jaar heb ik voor het eerst 
zo’n wandelvakantie georganiseerd. En nu, in 
april, ga ik dus opnieuw, maar deze keer met lot-
genoten die ook kanker hebben gehad. Intussen 
ben ik erkend touroperator en organiseer ik mijn 
eigen wandelreizen in Braga en het noorden van 
Portugal.”

Het valt op hoe je er telkens in slaagt om iets ne-
gatiefs in je leven om te buigen naar iets posi-
tiefs.

“Ik zeg altijd dat er zoveel ergere dingen in het 
leven zijn dan wat ik meemaakte. Elke uitdaging 
is een opportuniteit, dat is de rode draad in mijn 
verhaal sinds 2018. Toen liet ik alle controle los 
en daar zijn alleen maar mooie dingen uit voort-
gekomen. Dat is ook iets wat ik wil meegeven aan 
de mensen die hier bij mij komen wandelen.”

“Ik woon hier alleen, maar ik 
heb me nooit alleen gevoeld”

Ann Kempeneers

Wat moet ik weten over Braga? 
Braga is de derde grootste stad van Portugal en telt 201.583 inwoners op een 
oppervlakte van 183 km2.
X Wat is het beste restaurant? “Ik woon 5 kilometer buiten de stad en hier aan 

de overkant van de straat heb je het restaurant ‘O Gato do Rio’, wat Portugees is 
voor ‘De kat van de rivier’. De keuken is Portugees en de bediening is erg 
vriendelijk. Hét typische gerecht voor de streek is Bacalhau a Braga. Dat is 
gezouten en gedroogde kabeljauw die gefrituurd wordt en geserveerd met ui en 
aardappelschijfjes. Maar mijn favoriet, en zeker in dit restaurant, is Bacalhau 
spiritual. Dat is een romig ovengerecht waarbij de vis in stukjes gemengd wordt 
met wortelen, ui en bechamelsaus, gegratineerd in de oven.”

X Wat is het meest Instagrammable plekje? “Dat zijn sowieso de trappen van 
Bom Jesus. Ze zijn naar het westen gericht, waar de zon ondergaat. Door de 
lichtinval ziet de plek er op elk moment van de dag anders uit. Bij heel mooi weer 
kan je van bovenaf de oceaan zien liggen. Boven is ook een panoramisch 
restaurant. Eenmaal de zon onder is, heb je een prachtig uitzicht over de stad 
met alle lichtjes.”

Doorvragen
Waaraan erger je je wel 
eens bij Portugezen? 
“Portugezen zullen zelden 
‘nee’ zeggen, ook als ze dat 
wel bedoelen. Dat is wennen 
in het begin. Hetzelfde 
wanneer je iets probeert uit 
te leggen en een Portugees 
zegt: ‘Dat is interessant!’ 
Dan bedoelt hij eerder dat 
hij het er niet mee eens is, 
maar ook dat zal hij niet snel 
uitspreken. Hier in Portugal 
is er nog maar vijftig jaar 
democratie en dat voel je 
wel in de cultuur. Mensen 
zullen niet snel tegen de 
stroom ingaan of zich op een assertieve manier uiten.”
Wanneer heb je voor het laatst gehuild? “Ik huil niet zo makkelijk, maar als ik ga 
wandelen, laat ik de dingen bezinken en doordringen. Daar word ik rustig van. Dan 
komt er ook spontaan dankbaarheid naar boven. Zo gebeurt het dat ik ergens 
boven op een berg sta en uitkijk over de stad of mijn huis zie liggen en dat ik denk: 
potverdorie, hoe mooi is het toch allemaal. Dat kan me wel ontroeren.”
Waarvan lig je ‘s nachts wakker? “Ik ben sowieso een slechte slaper. Dat is een 
restant van mijn burn-out, denk ik. Maar het is niet dat ik ’s nachts lig te piekeren. 
Dat heb ik afgeleerd. Als ik wakker lig, zal het eerder zijn omdat ik overdag veel 
prikkels heb gehad die ik moet verwerken. Daar ben ik wel gevoelig voor.”

Kent u zelf ook een Limburger 
in het buitenland? 
Laat het ons weten

LIMBURGER EN
WERELDBURGER

De trappen van Bom Jesus. © rr

Wie is de beste vriendin van Ann? 
“Cristiana (42) leerde ik heel toevallig kennen toen ik hier nog maar net woonde. 
Tijdens een van mijn wandelingen had ik een groot softwarebedrijf zien liggen. Ik 
had hen gecontacteerd met de vraag of ik eens mocht komen kennismaken. Ik 
mocht op bezoek gaan en werd ontvangen door Cristiana. We raakten aan de praat 
over het wandelen. Toen we samen een wandeling maakten, vertelde ze me dat ze 
het jaar ervoor lymfeklierkanker had gehad. Later zou ik identiek hetzelfde type 
kanker krijgen. Ze heeft onmiddellijk na mijn diagnose gezegd dat ze voor me zou 
klaarstaan, samen met haar man. Ze ging mee naar mijn eerste 
chemobehandeling. Tussen de controle van mijn bloed en de behandeling zelf 
zaten enkele uren wachttijd. We zijn toen naar de kust gegaan en gaan ontbijten in 
een strandbar. In datzelfde jaar is zij bevallen van haar kindje. Het was voor ons 
allebei een bijzonder jaar en het heeft een speciale band gecreëerd. We kunnen 
over alles babbelen, altijd zonder oordeel.”

“Cristiana (42) leerde 
ik heel toevallig 
kennen toen ik hier 
nog maar net woon-
de.” © rr
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